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Woord van de bondsleiding 
 
Opperbeste ouders, leden en sympathisanten,  

Het einde van dit werkjaar nadert alweer met 
rasse schreden! Maar zeker niet getreurd, want 
we kijken terug op een superwijs jaar. Vrolijke 
gezichten in blauwgekleurde hemden; meer 
hebben wij niet nodig om ons te amuseren! 

In februari ging de leiding op leidingsweekend in 
Opbrakel en werd er reeds volop gewerkt aan het 
zomerkamp. Het thema is beslist, maar dat 
houden we nog even geheim! Dat de tofste 10 
dagen van het jaar ditmaal in Bièvre plaatsvinden, is een feit. 
Inschrijven is dus de boodschap! Laten we niet al te veel vooruit 
lopen op de zaken en eerst kort een kijkje nemen naar wat er dit 
trimester nog voor jullie op het programma staat: 

We sluiten het werkjaar af op zondag 2 juli met onze jaarlijkse 
uitstap naar de zee. Wees er zeker bij op deze fantastische dag vol 
zee, zon en zand! 

Wij zijn vastbesloten om ons dit trimester keihard te amuseren en 
stiekem kijken we al reikhalzend uit naar het kamp. Jullie toch ook?! 

Stevige KSA-groeten, 
Caspar en Jaro 

In de kijker 
BASS 

BASS is één van de activiteiten van het Gewest Groot Gent en staat 
voor Buiten Actief Samen Spelen. Dit is een spelnamiddag voor alle 
-12 groep van jullie favoriete KSA. Alle zeven Gentse KSA's worden 



samengebracht om er een supercoole spelletjesnamiddag van te 
maken. Dit gaat door op zaterdag 29 april tussen 14u en 18u.  

Verdere informatie voor deze activiteit zullen verlopen via Gimm-e!  

GAMEL 

Gamel is een tweejaarlijks avonturenweekend voor alle 12- tot 14-
jarigen, een uitdagende combinatie van openluchtleven, spel en 
avontuur. Slapen in tenten, koken op een vuurtje, een staptocht 
met verrassende tussenstops, massaspelen en een spelenmarkt... 
Voor elk wat wils, en je vervelen doe je zeker niet! Gamel gaat door 
van 28 t.e.m. 30 april, de locatie houden we voorlopig nog even 
geheim... 

Hou alvast Gimm-e in de gaten voor verdere info en inschrijvingen. 

EEN DAGJE AAN ZEE 

Naar goede gewoonte maken we van onze laatste vergadering van 
het werkjaar een uitstapje naar zee, joepie! 

We trekken op zondag 2 juli met z’n allen richting kust waar we ’s 
morgens een frisse duik zullen nemen in het zwembad, dus vergeet 
zeker jullie zwemgerief niet. ’s Middags eten we allemaal samen 
onze boterhammetjes op de dijk en daarna trekken we richting 
strand. We hopen op goed weer zodat 
we kunnen ravotten in de zee, 
strandkastelen bouwen, voeten 
begraven in het zand ...  

Verdere praktische informatie en de 
inschrijvingen zullen zeker nog volgen 
via Gimm-e! 

 

 



KAMP 

Hier hebben we lang naar uitgekeken, heeeeel lang, maar we 
komen dichterbij want binnenkort starten we met de inschrijvingen 
voor kamp! In de komende weken zullen we een infopresentatie op 
Gimm-e zetten. In de week van 1 mei zullen we vervolgens een 
inschrijvingsweek organiseren op de KSA, waarbij jullie ook nog met 
vragen bij ons terecht kunnen. Meer info volgt binnenkort op 
Gimm-e, tot dan! 

Op 21 juli worden jullie op ons kampterrein verwacht en kunnen 
jullie samen met jullie ouders even rondkijken, een laatste maal 
samen eten, en vervolgens 10 dagen lang plezier maken! Op 30 juli 
keren we jammer genoeg terug naar huis. Meer info vinden jullie op 
de presentatie! 

Er volgt ook nog een kampboekje (ook online) waarin jullie alle 
nodige informatie kunnen terugvinden. Hopelijk zien we jullie 
allemaal op kamp, want op kamp valt per tak een uniek KSA Melle-
schildje te verdienen om jullie hemd mee aan te vullen; die moet je 
echt hebben! 

  



Terugblik leidingsweekend 
Op 17 februari stonden we klaar aan het station van 
Merelbeke, gepakt en gezakt voor een zwaar maar tof 
weekend. We kregen een treinticket waar X op stond dus we 
wisten niet naar waar. Dit konden we enkel te weten komen 
door een supercool leidingsspel te spelen dat de bondsleiding 
had voorbereid. We werden gedropt op een perron met een 
raadsel dat ons zou vertellen waar we moesten afstappen. 
Gelukkig hebben we op tijd gevonden dat we er in Zottegem 
afmoesten! Eens aangekomen was het nog niet gedaan, want 
we moesten in 2 groepen om ter snelst naar een nog 
onbekende plaats geraken via tochttechnieken. Onderweg 
moesten we zo veel mogelijk opdrachten vervullen om 
punten te verzamelen. Hoe sneller je op de eindplek was, met 
liefst zo veel mogelijk punten, hoe beter!  

Eens aangekomen in het huisje was iedereen onder de indruk 
van de hightech spiegels in de badkamer en de biljarttafel in 
de garage. We hadden vannuit onze living een prachtig zicht 
op de buurt rondom ons. De eerste ochtend moesten we al 
vroeg op voor de vergadering en kampvoorbereiding. We 
hebben namelijk 8 uur ons brein gebroken op een thema voor 
deze zomer. En het is geworden…….. ha dacht je nou echt dat 
we dat gingen zeggen "#$ je zal moeten wachten tot op groot 
kamp! 

De tweede avond sloten we af met zelfgemaakte spaghetti en 
een leuke spelletjes avond waarbij de bondsleiding, zoals 
verwacht de overwinning in de wacht sleepte. In mijn ogen 
was dit een weekend om nooit te vergeten. De herinneringen 



zullen me altijd bijblijven en ik kijk al heel hard uit naar groot 
kamp om het thema aan jullie te kunnen voorstellen :)) 

See you there! 

Deirdre   



Sloebers 
 

Hey liefste sloebertjes! Hier is jullie 
fantastische leiding weer! Hopelijk 
moesten jullie ons niet al te veel 
missen zoals wij jullie hebben gemist ;) 
Zijn jullie klaar voor een laatste 
(jammer genoeg) trimester vol 
avontuurlijke, spannende en vooral 
superleuke activiteiten? Deze keer 
duiken we in de uitdagende maar oh 
zo lekkere horecawereld. Wij zien jullie 
graag zo snel mogelijk terug!!! 

 
Jullie aller-aller-
aller coolste 
leiding 
Caspar, Brigje & 
Isalie  
 
 



 
Zondag 23 april: De grote opening 
Vandaag is de grote dag. Onze 
opening van ons eigen resort. 
Staan de hapjes en drankjes 
klaar? Iedereen op de positie 
want ik zie de eerste gasten al 
aankomen! Big smile everyone! 
 

Zaterdag 29 april: BASS  
Vandaag is het tijd om onze andere kompanen van 
andere KSA’s te leren kennen. We trekken eropuit 
om samen een groot spel te spelen. Het belooft een 
fantastische namiddag te worden om Buiten Actief 
Samen te Spelen. 
Meer info volgt op Gimm-e 
 
 
Zondag 7 mei: Brand! Brand!! BRAND!!! 

*TUUUUT* *TUUUUT* 
*TUUUUT* *TUUUUT* Wat 
voor lawaai is dat? Ohnee 
het is het brandalarm. Zorg 
dat iedereen mee is en we 
maken ons snel uit de 
voeten. Kan er iemand naar 
112 bellen?  

 



Zondag 14 mei: Oh nee!! Een gat in ons 
zwembad! 
Huh? Zien jullie dat ook? Er 
lijkt wel water uit ons zwembad 
te zijn verdwenen. Heeft 
iemand het opgedronken? Zit 
er een lek in ons zwembad? 
Laten we het samen zo snel 
mogelijk uitzoeken en 
oplossen! 
  
 

Zondag 21 mei: Houd de dief!!  
HO HALT STOPPP! HOU HEM TEGEN!! Ohhh 

nee, de dief is weg met al onze spullen. Aangezien 
de politie te druk bezig is met de verdwenen hond 

van de buren, zullen 
we de dief zelf moeten 

opsporen. Misschien 
heeft hij wel wat 

sporen achtergelaten? 
Geen zijn te verliezen!  

 



Zondag 28 mei: Feestbeesttijd!  
Tijd voor een FEESTJEEEEE! We 
hebben ons resort met succes 
georganiseerd en hebben onze eerste 
maanden overleefd. Dat vraagt om 
dat eens te vieren! Haal de 
feesthoedjes maar boven en schenkt 
de kidibul maar in. 
 

Zondagen 4-11-18-25 juni: geen vergadering  
Ohnee wat jammer, op deze zondagen is er geen 

activiteit. De leiding zit achter de boeken te zweten. 
Wat we wel samen kunnen doen is genieten van het 

zonnetje en samen uitkijken naar onze volgende  
superleuke activiteit. 

 
 
Zondag 2 juli: zee  
JOEPIE, eindelijk!!!! Het is weer 
tijd voor onze jaarlijkse activiteit! 
De zee roept onze namen al. Ik 
ruik de zeegeur tot hier in Melle en 
voel het zand tussen de tenen. Ik 
kan al niet meer wachten om te 
gaan, wie wil er ook graag nu al 
vertrekken? 
Meer info volgt op Gimm-e 



Heyhey lieve sloebers, 

Wij hebben helaas niet zo goed nieuws… 
Ons laatste trimester zit er alweer op"#$  
We hebben dit jaar super veel leuke dingen 
gedaan: TV-sterren ontmoet, gevochten 
tegen piraten, schatten gevonden en 
natuurlijk ons eigen hotel gerund.  
Maaaaaarrrr niet getreurd want er staat nog 
iets supermagafantastisch cool op het 
programma!! Tromgeroffel… We gaan 
natuurlijk nog op kamp!! 10 dagen lang 
spelen en ravotten, wie wil dat nu niet%&'( 
Jullie gaan toch wel mee? 
Wij hebben er alvast zin in, hopelijk zien we 
jullie allemaal terug op het kampterrein. 

Peace out,  
Jullie supercoole leiding 
Caspar, Isalie, Brigje 



Piepjongknapen 
  



  



  



  



Jongknapen 
Beste coolste en leukste kleine Jongknaapjes 

Nu we eindelijk weg zijn van het eiland, is het 
hoog tijd om te genieten van wat de bewoonde 
wereld ons te bieden heeft. Daarom willen wij 
met jullie prachtige herinneringen maken, door 
samen allerlei grootse evenementen te bezoeken. 
Joepie! We duiken het derde trimester van het 
werkjaar in met super veel enthousiasme en zin 
om de aanloop naar kamp onvergetelijk te 
maken! Lees goed de tekstjes, misschien zien 
jullie wel iets verdachts dat vroeg of laat van pas 
kan komen!  

Veel liefs, jullie stoere leiding 

Bob, Lief & Douwe 
  



23/04 Schotse spelen 

Pak jullie doedelzak alvast maar uit de 
kast en begin met oefenen, zodat jullie 
voorbereid naar ksa kunnen komen. 
Joepie! Vandaag brengen we namelijk een 
bezoekje aan Schotland en gaan we de 
typische Schotse spelen spelen. (met 
misschien hier en daar een ksa-twist "#$) 
Pas zeker goed op voor het monster van 
Loch Ness! 

29/04:  BASS 

Vandaag staat er een speciale activiteit op de planning, 
namelijk BASS! (Buiten Actief Samen Spelen) Joepie! Veel 
gaan we nog niet verklappen, maar wat we wel al kunnen 
vertellen is dat jullie voltallig om 14u aan de Rozebroeken 
worden verwacht voor een namiddag vol plezier met andere 
KSA’s! 

Let op! Dit gaat door op een 
zaterdag, meer info op Gimm-e. 

7/05   Apollo 24 

Hebben jullie het al gelezen in de krant of 
gezien op het nieuws? Blijkbaar stijgt 
vandaag de Apollo 24 op, op ons terrein! 
Joepie! De leiding heeft er alleszins 
supersupersuperveel zin in en wie weet 
mag er iemand van jullie wel mee naar de 
maan %&'() ! Kapen we samen de raket? Bereid jullie voor op 
een heleboel pret! (hihi dit rijmt) 

 



 

14/05 rock werchter  

*Horen jullie die prachtige 
klank? 

Kunnen jullie die muziek nu 
horen? 

Komen jullie van jullie bank? 

Anders is het een verloren  

Zaaaaaaak 

Kwaaaaak 

Dus geraak 

op  

K 

S 

Aaaaaa* 

Joepie! 



20/05 Mysterie 

Vandaag is het de voorlaatste gewone 
vergadering van het werkjaar, maar is het 
wel zo een gewone vergadering? +,-./ Voor 
jullie een vraag, voor ons een weet! Joepie! 
We gaan jullie nog niet te veel verklappen, 
want het is een groot mysterie. 

Let op: deze vergadering gaat door op 
een zaterdagavond, de top-secret 
informatie over de plek en het uur komt 
nog op Gimm-e… 

 

28/05: openlucht (ft. Elon Musk) 

Groot nieuws! Elon Musk heeft 
contact met ons opgenomen om het 
prototype van het allernieuwste 
Tesla Model in elkaar te steken! 
Joepie! Om die reden roepen wij 
elke Jongknaap op om te komen en 
de hoofden bij elkaar te steken voor 
het maken van deze supercar. Een 
uitgebreide set aan skills, 
gecombineerd met bovennatuurlijke creativiteit en een 
samenwerking dat alleen wij kunnen waarmaken, zijn vereist. 
Laten we Elon niet teleurstellen 01234567 

PS: wie op kamp een goede sjorring kan leggen, kan een 
prachtig schildje bemachtigen, dus grijp je kans om nog eens 
te oefenen! 

 



4, 11, 18, 25 -/06 geen vergadering 

Zwoegen en zweten, hijgen en puffen, studeren en examens 
afleggen, dat is wat de leiding te wachten staat in deze duistere 
dagen zonder ksa 89:;. Niet zo Joepie… Voel jullie vrij om een 
kaarsje te branden en cadeautjes op te sturen. Voor support- 
en/of liefdesbrieven/tekeningen kunnen jullie ze opsturen naar 
Vogelstraat 24 9090 Melle.  

Aan jullie ook veel succes met de laatste loodjes op school! 
Jullie kunnen dat! <= 

PS: tijdens het lange afwachten tot wanneer we naar zee gaan, 
kunnen jullie je ook bezighouden met een leuke kleurplaat. 

2/07: zee 

We gaan naar zee! (naar zee) En iedereen mag mee! (mag 
mee) De leden en de leiding! (want met 2 is niet genoeg). 
Joepie! Zwemmen, zandkastelen bouwen, schelpjes rapen en 
vooral heel veel lachen! We kijken 
er super hard naar uit om jullie 
eindelijk weer terug te zien en een 
onvergetelijke dag te beleven! Dit is 
de perfecte afsluiter voor onze 
evenemententocht en zo zetten we 
de vakantie meteen goed in! 

Meer info volgt op Gimm-e 

  



En zo komt ook dit trimester op z’n einde. Hou 
jullie traantjes maar in, want jullie kunnen alvast 
dromen en zelfs aftellen naar grootkamp! Wij 
zijn alles tot in de puntjes aan het voorbereiden 
om jullie het leukste kamp 
ooit te geven! Geniet van 
de vakantie en hopelijk tot 
snel! 

We kijken er enorm naar 
uit! 

Liefs, de slimste en beste 
JKN-leiding (coolste team) 

Bob, Lief & Douwe 
  

TOT 
OP KAMP 



Knapen 
In nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti, 
Amen. "#$% 

Dag zondaren! Vele 
van jullie zijn het 
padje verloren! Het gaat de slechte kant op! De Duivel  &'( 
is sterk aanwezig in jullie gedragingen en bedreigt het 
bestaan van het sanctuary van de KSA. Als reactie op deze 
onheil zijn de drie beschermengelen van KSA Melle in actie 
geschoten om de bezeten knapen te redden. Zij zullen 
doorheen het nieuwe trimester geholpen worden door 
heiligen, die de knapen op het goede pad moeten proberen te 
krijgen.  

Knapen! Wees dapper en ga de strijd aan tegen de Duivel! 
Omarm de hulp die u zult krijgen en vecht tegen de kwade 
invloeden vanuit de hel! Of u zult eeuwig branden in het 
vage vuur! )*+,-./0123 

Tot binnenkort op ons sanctuary! 

Heilige groetjes van de beschermengelen: Jonathanus, 
Deirdriana en Lorethius.  

Amen!😇 

Patroonheilige van 23 april = Joris van Cappadocië  



 

Vandaag worden we 
begeleid door een 
heilige uit het verre 
verleden. Deze heilige is 
speciaal voor de knapen 
vanuit de hemel 
afgedaald naar de 
zondige Aarde. Hij staat 
bekend om zijn verhaal, 
“Joris en de draak”, dus 
avontuur verzekerd! 
Daarnaast is hij ook 
patroon voor de 
jeugdbeweging! Hij is 
letterlijk en figuurlijk 
een geschenk uit de 
hemel! Amen! 😇 

 

“Noli venire dies solis est peccatum”🧐 

 

 

 



 

De dag des Gamel is gekomen! (28 
t.e.m. 30 april) 

 

We verlaten het veilige sanctuary. 
We zullen namelijk ons avontuur 
voortzetten met andere KSA’ers en 
in een andere omgeving. Gamel 
wordt een weekend om nooit te 
vergeten! We gaan als één grote 
groep, leden en leiding, ons volledig laten verrassen met 
nieuwe spelen en nieuwe sociale kringen. Wie weet komen 
we oude bekenden tegen, maar wat zeker is, is dat we er als 
groep sterker 💪 naar huis zullen keren met allerlei memes 
(hehe😅). Hopelijk gaan jullie allemaal mee! De leiding heeft 
er al mega veel zin in! 🎉 

“non nobis solum nati sumus” 🧐 

Meer info volgt op Gimm-e 

  



Patroon heilige van 7 mei = Flavia Domitilla (overnachting 
van 6 tot 7 mei) 

 

Ela! “Tis een specialleke deze ke zeneuh”! 
We blijven allemaal slapen op de KSA!🥳 
Yesss! Joepie!! WOOP WOOP!🤯 We gaan 
ons voorbereiden op de verkoop! Dit 
moet uiteraard zonder Duivelse invloeden 
😈 gebeuren, dus zullen de 
beschermengelen ‘s nachts de wacht 
houden om zeker te zijn dat er geen 
demonen jullie een bezoekje komen 
brengen om de verkoop te chanteren. Ze 
worden bijgestaan door Flavia Domitilla, 
de nicht van de vroegere consul van het oude Rome.  

 

Allemaal zeker komen! Allereerst zullen we 
de verkoop voorbereiden, erna wachten er 
uitdagende missies tegen het kwaad! De 
volgende dag (7 mei) zullen we de straten 
afgaan om ons heilige product te gaan 
prediken (verkopen). Amen!😇 

 

❗⚠(Plottwist: special gast?!)😱 ~ “Alea iacta est” 🧐 

  



Patroon heilige van 14 mei = Heilige corona 

Om boete te doen voor al onze zonden, zijn we 
door de hemel opgedragen de verloren ark⚜ te 
zoeken. Deze is verloren gegaan in het verre 
verleden. Het is aan ons om het mysterie te 
ontrafelen. We duiken samen in de wonderlijke 
wereld van "Indiana Jones and the raiders of the 
lost ark”. We worden gelukkig bijgestaan door 
Corona, de patroonheilige van de 
schattenjagers! Succes verzekerd! Amen!😇 

“absens carens” 🧐 

 

21 mei: Keizerlijke groeten uit Gallia 

Vandaag maken we kennis met Gaius Flavius 
Valerius Aurelius Constantinus. Een belangrijke 
Romeinse keizer. We zullen net als hem er alles aan 
doen om ons imperium te vergroten. Zullen we net 
als hem alleenheerser worden en tot keizer 
benoemd worden? Of zullen we bezwijken onder 
het visioen… Kunnen jullie even ver gaan als hem 
voor roem en land…. Zijn jullie in staat te 
doden…Het controleren van je innerlijke duivel 
wordt hier heel belangrijk… We sturen onze beste 
beschermengelen op jullie af. Amen!😇 

“Veni, vidi, vici” 🧐 



 28 mei: De remedie tegen koorts 

Tijdens Pinksteren denken we terug aan de 
armere mensen, vaak in moeilijke situaties. 
Vandaag worden we vergezeld door 
Germanus van Parijs, hij is de 
patroonheilige van gevangenen en musici. 
Hij wordt gezien als vader van de armen en 
is vandaag op aarde neergedaald om ons 
een verhaal met een moraal te vertellen: 
"Kunnen leven met minder in je handen." 
Germanus van Parijs zal jullie zeker bijstaan 
als” ‘t zwit brobbelt ulder toe de kop uut” . 
We hopen dat jullie dit aankunnen en jullie best zullen doen 
om stil te staan bij wat je soms hebt. Amen!😇 

“cogita quid habes quod vis” 🧐 

 

4 juni: Donkere dagen ( geen vergadering ) 

Met pijn in het hart moeten we jullie 
mededelen dat er vandaag geen KSA zal 
zijn...😭Momenteel zitten de patroonheiligen 
zich te verdiepen in diepere cursussen om 
jullie van het kwaad te ontdoen. We sturen 
onze beste beschermengelen om jullie te 
beschermen tegen het kwaad. See you soon… 
Amen!😇 

“amor maximus custos angelo” 😇 

  



11 juni : Patris tui dies ( geen 
vergadering ) 

Vandaag herdenken we de 
belangrijkste man ( voor velen ) in 
ons leven…. nl. onze vader.  We 
willen deze dag dus niet vullen met 
KSA spelletjes, en hopen dat jullie 
deze doorbrengen met je papa, 
jullie tweede grootste beschermengel. We hebben hen de 
boodschap gegeven jullie in de gaten te houden en te 
weerhouden van op het foute pad te gaan. Zondig niet en blijf 
doorzetten, we worden bijna terug herenigd met elkaar. 
Amen!😇 

“dolor acus in manu tua, sicut apud Iesum, paene super” 🧐 

 

18 juni: Duivel heerst terug ( geen vergadering ) 

Waar we voor vreesden is uitgekomen, jullie hebben 
bezweken aan de duivelse krachten… maar er is nog hoop, 
focus je op die cursus en studeer. Studeer de lessen van het 
goede om het kwade te verdrijven. Wij wachten op jullie aan 
de overkant… Amen!😇 

“vos nunquam vincere pugna cum diabolo” 🧐 



 

25 juni : Laatste loodjes 
(geen vergadering) 

Het einde is in zicht en jullie 
duiveltjes binnenin kunnen 
bijna terug gaan slapen. Blijf 
op de tanden bijten, we 
komen terug en zijn jullie 
niet vergeten. Wij als 

patroonheiligen branden vanaf nu elke week een kaarsje voor 
jullie. Veel succes met de examens. Amen!😇 

“statim finis” 🧐 

 

2 juli : ZEE 

Onze laatste trotsering is niet 
op land, niet in de lucht, maar 
op zee… De laatste keer samen 
voor we verder in diepere 
Zeeën duiken. 😉 Hopelijk zijn 
Zeus en Poseidon vandaag 
goeie vriendjes en gaan we een zonnige dag met een rustige 
zee tegemoet. Dit ligt in jullie handen en hoe jullie je hebben 
gedragen het voorbije trimester. Zet jullie drietand klaar en 
sta paraat voor dit kust avontuur. Amen!😇 

Meer info volgt op Gimm-e 
“Aqua turbida piscosior est”🧐 



  

Het brood werd verdeeld en iedereen kreeg het laatste 
glas water. Het laatste avondmaal noemde Jezus het. 
Lieve (heilige) knaapjes, het trimester zit erop en we 
hebben alle heiligen en alle goden gerustgesteld. Jullie 
zijn puur van hart en van geest en zijn in staat de 
volgende decennia de KSA in goede banen te leiden.  

Wij, Jonathanus, Deirdriana en Lorethius, zijn alvast 
apetrots en kijken uit naar de komende kruistocht van 
10 dagen. 10 dagen vol geluk, plezier en zorgeloosheid… 

Knapen 2k23 forever ( plus Eddy)! 

En nog een laatste keer…. Amen! "#$% 

“absentia tua requiretur, sed  praesentia tua multo magis” 
🧐 

 



Jonghernieuwers 
  



  



  



  



  



  



+16 
Lieve leden, 

Deze keer geen scheurkalender in de bus, doch wederom 
hebben wij een extreem creatief alternatief voor jullie in 
elkaar gestoken. We hopen dat jullie niet skeer zijn, en net 
zoals de rest van gemiddelde Vlaanderen een smartphone 
met Spotify-account hebben, want ditmaal hebben we een 
playlist in elkaar gestoken die jullie elke week zal vertellen 
wat er die zondag te beleven valt op de KSA van 14u tot 17u! 
Klik op onderstaande link, join de playlist, en blijf op de 
hoogte! (PS: je hoeft geen Spotify Premium te hebben 
hiervoor "#$). Ook willen we nog kort even enkele 
hoogtepunten van dit laatste trimester uitlichten, zodat we 
jullie zeker zien verschijnen bij deze leuke activiteiten: op 
vrijdagavond 21 april worden jullie op een nog geheime 
locatie verwacht voor een niet-te-missen-overdreven-gekke 
guerilla! Be there, of durven jullie misschien niet...? En van 
zondag 7 mei tot en met donderdag 11 mei zijn jullie met al 
jullie boel en bagage welkom om samen met jullie twee 
favoriete leiding een midweekje op de KSA te wonen, maar 
meer info hierover volgt spoedig op Gimme en Whatsapp! 
Ten slotte trekken we op zondag 2 juli naar oeroude traditie 
naar West-Vlaanderen voor een kustbezoek! Voor de rest 
verwachten we jullie gewoon elke zondag op de KSA van 14u 
tot 17u, en kunnen jullie op Spotify zien wat er jullie te 
wachten staat! >?@AB !  

Bij vragen of opmerkingen, gelieve ons niet te contacteren en 
gewoon met rust te laten x 

Tot binnenkort!! 



Playlist: 
https://open.spotify.com/playlist/3w1czbaf78ks88KHOQXpjo
?si=0b7269572cfe4fd1  

  



Contactgegevens leiding 
SLOEBERS 
Brigje Provost (Banhoofd)                0492/06.37.17 
Caspar Adriaensens (bondsleiding)               0486/98.11.35 
Isalie Watté                  0477/05.72.30 

PIEPJONGKNAPEN 
Sebastiaan van den Boogert (Banhoofd)              0483/00.83.77 
Ellen Deleu                  0468/46.81.42 
Ytan Willemyns                  0473/20.24.83 
Xander Blansaer                 0491/75.77.88 

JONGKNAPEN 
Lief de Rijke (Banhoofd)                0468/46.61.01 
Bob De Rijcke                  0472/65.43.52 
Douwe Demetter                 0456/13.96.18 

KNAPEN 
Renzo Vercruyssen (Banhoofd)                0468/34.76.45 
Deirdre Diaine                   0470/63.31.96 
Jonathan De Visscher                              0476/36.37.98 

JONGHERNIEUWERS 
Milan Demetter (Banhoofd)                0494/27.72.28 
Thomas Dejaeghere (BLIO).                           0475/64.66.24 
Oscar van den Boogert                 0485/76.65.74 

+16’ers 
Felix Dewagtere (Banhoofd)                            0477/38.94.14 
Jaro Demetter (Bondsleiding)                0487/86.08.80 
 


